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Bestuur 
 

Voorzitter             DB Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Secretaris            DB Cor Bos  secretaris@pzv-vlaardingen.nl 06 - 81 551 893 

Penningmeester  DB Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

Hoofd Rondzending Nely Schaper  nelyschaper@gmail.com 010 – 314 02 84 

Rondzending SvF Henk de Heer  henknel@hdeheer.nl 06 – 17 419 380 

 
Rondzendingen 
 

Rondzendcommissaris Vlaardingen Centrum en Westwijk & Maassluis Ben Raaphorst 06 – 23 844 011 

Rondzendcommissaris Vlaardingen Ambacht  Nely Schaper 010 - 314 02 84 

Rondzendcommissaris Schiedam Wim den Boogert 010 - 434 39 84 

Rondzendcommissaris Vlaardingen-Holy Franco Jongeneel 06 - 29 479 765 

Rondzendcommissaris SvF – Landelijke rondzending  Henk de Heer 06 - 17 419 380 

 
Serviceafdelingen 
 

Veilingmeester Michel Slinger m.slinger@upcmail.nl 06 - 28 592 761 

Veilingmeesters Schriftelijke Veilingen 

 Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

 Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Webmaster Henk de Heer henknel@hdeheer.nl 06 – 17 419 380 

Ledenadministratie Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

Promotie Cees Verkerk verkerkca@outlook.com 06 - 19 932 234 

Distributie maandblad Peter Gardenier, Peter Overgaauw en Wim van den Boogert 

Redactie Clubblad  Cor Bos boscor@planet.nl 06 – 81 551 893 

 
Lid worden? Bel even met Franco Jongeneel tel. 06 – 29 479 765 of stuur een e-mail naar: 
penningmeester@pzv-vlaardingen.nl  
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor doorlopende kalenderjaren, behalve bij opzegging vóór 
1 november. De contributie bedraagt € 47,50 per jaar voor leden met het maandblad Filatelie en zonder blad 
€22,50 per jaar. De contributie dient vóór 1 maart te zijn voldaan. Indien binnen 1 maand na de aanmaning de 
contributie niet is voldaan, zal het lidmaatschap conform de statuten worden beëindigd. 
 
Contributie en de Rondzendbetalingen van zowel onze eigen vereniging als van de SvF:  
 NL87 INGB 0002 9979 85 t.n.v. Filatelistenvereniging Vlaardingen en Omstreken. 

 
Website: www.pzv-vlaardingen.nl KvK-nummer 40385226 
Verenigingsregistratienummer Samenwerkingsverband Filatelie: 911 
Corr. adres: Secretaris Filatelistenvereniging V&O, Merellaan 112, 3145 XG Maassluis 
 

mailto:henknel@hdeheer.nl
http://www.pzv-vlaardingen.nl/
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Geachte leden en belangstellenden,  

 

De clubavond was weer als vanouds, de opkomst was goed de meeste 

aanwezigen zagen er uitgerust, gebruind en fit uit wat belangrijk is voor 

het komende seizoen. 

Wat we wel gemist hebben was een messcherpe vraag van Arie 

Kuijenhoven, We verwachten de komende avonden wel weer een paar 

hersenkrakers. 

 

Het kwartier eerder beginnen begint goed te werken want om 21.15 uur 

was alles rond wat misschien wel prettig is in de komende winteravonden. 

Wat niet inhoudt dat u eruit moet, blijf gerust nog even napraten daar is nu 

wat tijd voor. 

 

Al met al een goed begin laten we zo doorgaan we zien elkaar weer 

dinsdag15 oktober. 

 

Mvg. Wim van den Boogert 

 

 
Beste leden,  

 

Schriftelijke veiling 15 wordt gehouden in het najaar van 2024, in de 

maand november. 

Kavels voor deze veiling inleveren vóór maandag 7 oktober 2024. Dat kan 

nog op afspraak bij de penningmeester thuis. Een oproep aan jullie allen, 

om weer mee te doen en wij hopen op vele fraaie inzendingen.  

Veilingkaarten zijn op voorraad en zoals altijd bij ons te verkrijgen, Je 

kunt nog meedoen! Je kunt nog kaarten bij mij thuis ophalen,  

Gegroet, Franco en Wim.    

 



Filatelistenvereniging Vlaardingen & Omstreken 

blad 4 

Maandelijkse Vergadering 

Datum: Dinsdag 15 oktober 2024 om 19.45 uur 

Plaats: bijzaal Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen.  

 

Agenda: 

1. Opening   

2. Mededelingen 

3. Notulen vorige vergadering 

4. Rondvraag. 

    Korte Pauze 

5. Verloting 

6. Veiling 

7. Sluiting 

 

Veilinglijst  

Als bijlage toegevoegd 

 

Verslag van de vorige vergadering;  

Gehouden op dinsdag 17 september 2024 om 19.45 uur. 

Plaats: bijzaal Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen.  

 

Voorzitter: Wim van den Boogert  Notulist: Cor Bos 

Aanwezig waren 29 leden.  

Melding van afwezigheid; Cees Verkerk, Cees Vermeer en  

Piet van der Does 

 

1. Opening  

Om 19.45 uur opent de voorzitter de vergadering. Iedereen is op tijd. 

 

2. Mededelingen Bestuur; 

Deze keer geen mededelingen van het Bestuur, maar wel een mededeling 

van Michel Slinger. Hij is volgende maand afwezig. Er is gezorgd voor 

een vervanger voor de veiling. 

 

3. Notulen vorige vergadering  
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Het verslag van de vorige vergadering (september) wordt besproken en 

zonder aanmerkingen goedgekeurd. 

 

4.Rondvraag 

* Guus de Ruiter > hij vraagt zich af of het nodig is om in het clubblad de 

notulen van de vorige vergadering te vermelden. Vanuit de zaal wordt 

aangeven dat men het toch wel prettig vindt en zal dus blijven bestaan.  

* Jaap Spaans geeft aan dat er bij Franco een “kaartje” is afgegeven met 

meerdere “perfin” zegels en zal als extra kavel worden toegevoegd aan de 

veiling met de opbrengst voor de vereniging.  

 

5. Verloting  

Deze verloopt zoals gebruikelijk weer feilloos. 

 

6. Veiling 

Start om 20.15 en verloopt volgens planning. Er zijn 86 kavels verkocht 

(56%) met een omzet € 420,= 

 

7. Sluiting 

Rond 21.15 uur heeft iedereen zijn gekochte kavels in ontvangst genomen 

en gaat huiswaarts.  

 

SvF- Rondzending 

Geniet u ook zo van de rondzending? Lekker snuffelen in de boekjes? 

Onze vereniging neemt ook deel aan de rondzending van het 

Samenwerkingsverband Filatelie. Henk de Heer is hiervoor de coördinator. 

Wil je ook deelnemen aan deze rondzending? Neem dan even contact op 

met Henk. Het is de moeite waard. De contactgegevens van Henk vindt u 

op blad 2 van dit blad. 

 
 

Oproep van de redactie; het zou leuk zijn als er meer leden eens iets over 

hun verzameling willen schrijven of iets laten zien met een verhaal 

eromheen of andere filatelistische bijzonderheden willen delen. Het is een 

clubblad voor iedereen en door iedereen ! 
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Hier kunt u alle vragen kwijt aan medefilatelisten, zolang het maar met 

filatelie heeft te maken. Misschien bent u op zoek naar een zegel of poststuk 

die niet op de veiling wordt aangeboden. Zo'n zegel kan best bij één van de 

leden thuis aanwezig zijn en niet past in zijn eigen verzameling.  

Stuur uw vraag of aanbod naar boscor@planet.nl  om op deze pagina te 

worden vermeld. 

 

Deze maand 2 vragen; Cees Verkerk is op zoek naar een catalogus van 

Argentinië om te lenen of evt. over te nemen.  

Contact: verkerkca@outlook.com 

Guus de Ruiter heeft 2 vragen; Hij is op zoek naar de Nederlandse zegel 

NVPH 2343 postfris met een tanding van 13 1/2 : 13 1/4 Dat is een 

tanding die voor zover ik weet niet veel voorkomt. 

Ik heb van beide tandingen de gelopen zegels en ook 2344 is compleet. 

 

mailto:boscor@planet.nl
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En dit is zijn 2e vraag > Van zegel 2914 mis ik een echt gelopen blok. Dus niet 
zo’n filatelistisch afgestempeld ding, want die zijn op Marktplaats genoeg te 
vinden. 

 

 

 

POSTEX 2024  

Op 1 en 2 november 2024 zal voor de 25e maal een Postex Postzegelshow 

worden gehouden. Na 22 jaar dit gedaan te hebben in Apeldoorn wordt 

deze nu gehouden voor het derde jaar in Barneveld in de Veluwe Hal. In 

dit jubileumjaar bestaat de mogelijkheid weer om tentoon te stellen in de 

categorie 1 en 2. Wanneer verzamelaars deel willen nemen in de 

propaganda klasse wordt ook die mogelijkheid geboden. Zoals elk jaar 

zullen ook weer diverse gespecialiseerde verenigingen aanwezig zijn, 

sommige van hen ook voor de 25e keer. Voor de verzamelaars zullen er 

een 40-tal NVPH in de zaal zijn waar u naar hartenlust kunt kijken of zij 

dat ene zegeltje bij zich hebben. Als het daar niet lukt zijn er ook nog een 

20-tal semi handelaren die het een en ander hebben mee gebracht. Dit alles 

dus in de Veluwe Hal, Nieuwe Markt 6 in Barneveld, de openingstijden 

zijn op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 

16.00 uur. De toegang is 5 euro, maar bij inlevering van een korting bon 

(zie elders in het blad) betaalt u 4 euro.  

Nadere info kunt u vinden op www.postex.nl 
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Bijgaand een leuk verhaal van één van onze leden. 

 

Verhaal postzegels verzamelen. 

Altijd een leuke bezigheid geweest. Ben nu zo oud geworden dat ik 

begin te denken aan hoe moet het verder moet. 

Straks komt er weer een rondzending van de vereniging Vlaardingen 

& Omstreken. Ik begin te denken aan een afronding en zal er niet  

veel uithalen of er zou een aanvulling in moeten zitten voor mijn 

verzameling van Frankrijk. 

 

Het zal in 1937 zijn geweest dat ik kennis maakte met postzegels.  

Ik kreeg er een paar van een oom. Meer geïnteresseerd raakte ik bij 

vriendjes uit de straat in voetbalplaatjes! 

Toch kwam het door die vriendjes dat ik belangstelling kreeg voor  

die kleurige plaatjes die je kon sparen. Zeker door een verhaal dat ik 

las in Het boek voor de jeugd, dat in 1937 uitkwam. 

Theo Thijssen is de schrijver.  

Het jaar daarop kreeg ik op mijn verjaardag een album voor postzegels, 

daar kon de hele wereld in. De oorlog met Duitsland had nauwelijks 

invloed op het sparen van postzegels, ook niet na het bombardement op 

Rotterdam en Nederland dat overmeesterd werd. Na een paar jaar raakten 

we gewend aan de situatie en werd mijn aandacht getrokken door een 

interessante serie postzegels voor het raam van postzegelhandel Java in 

Schiedam. Het was een Duitse serie oorlogswapens met vliegtuigen in de 

aanval en meer van dat soort enge zaken. Mogelijk begon ik toen met 

Duitse zegels. Ik weet nog wel dat ik er geen koppen van Hitler bij wou. 

Bij toeval kwam ik in bezit van een Schaubek album, tweedehands.  

Zo werd het oorlogstuig al gauw onderdeel van de veelomvattende 

verzameling Duitse zegels, naast die van de Nederlandse die ik al was 

begonnen.  

 

Vroeg na de oorlog werden kinderuitzendingen georganiseerd. 

Ik kwam in een groep van Schiedamse en Vlaardingense jongeren  

die voor Frankrijk bestemd waren. De meesten kwamen op een kasteel, 

een klein deel vertrok uit Parijs naar een dorp in de omgeving van Laon.  
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Ik zat daarbij. Met nog een jongen verbleven wij in het gezin van een boer 

voor een paar maanden. Een fijne tijd en ik maakte natuurlijk ook kennis 

met Franse postzegels. Wellicht vond ik die leuk en bleef in de ban van 

Frankrijk en dat is tot aan de dag van vandaag zo gebleven. Het album 

Duitsland verkocht ik of ruilde het weg. 

Na de uloschool en de zeevaartschool in Rotterdam kwam ikin dienst bij 

Radio-Holland als radiotelegrafist. Tien jaar lang kwam ik overal in de 

wereld. Óp een reis kwam ik in Australië in aanraking met een 

postzegelverzamelaar. Ja hoor, ik nam er een land bij. 

 

De tijd ging voorbij, ik herinner me nog de zaterdagmiddagen op het 

Marconiplein in Rotterdam. In een zaal van één van die drie flatgebouwen 

kon men postzegels ruilen maar ook kopen. Twee cent per stuk en er waren 

heel wat zegels Ik had indertijd in Amerika een mooi album gekocht voor 

zegels van de Verenigde Staten. Ook dat land werd ingelijfd, vooral met de 

zegels van het Marconiplein. 

 

Weer wat jaren later. De toestand in Rusland veranderde. Einde van de 

Sovjetunie. In Den Haag vond ik bij een postzegelhandel een aanbieding 

voor vier jaargangen Sovjetunie. Die ging ik bij Java aanvullen en dat ging 

goed.(inmiddels heb ik er 4300 zegels van). 

 

Werd eerst lid van een Rotterdamse vereniging, later van de Vlaardingen 

en omstreken waar de rondzending in kistjes plaats vond. 

Zo gingen wij door, nu ook met thematische verzamelingen zoals kaartjes 

op postzegel, edelstenen, molens. 

 

 

Aad Gordijn. 
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Wat een envelop je wel en niet vertellen kan  

 

Een beetje rondkijkend op internet viel de envelop me direct op. Zoveel  

kinderzegels betekende in 1940 een forse overwaarde. Daar was dus niet  

op bespaard. Dan een adres in Weenen, Duitschland, en een afzender in  

Amsterdam met een Duits klinkende achternaam. Een censuurstempel en 

een mij onbekend cijferstempel. Mijn nieuwsgierigheid was klaarwakker. 

Een gevoel dat iedere verzamelaar wel kent. En wat maar een paar 

millimeter verwijderd ligt van hebzucht.  

 

 Voorkant  

Ik begon met de voorkant. Bestond dat adres nog? Het gemeentearchief  

van Wenen beantwoordde die vraag positief. De Sedlitzkygasse bleek  

een negentiende -eeuwse straat die rond 1900 vernoemd was naar een 

lokaal politicus. Huisnummer 40 bleek een woonblok waarin de huisbaas 

zelf ook ooit woonde.  
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Al zoekend kwam ik heel wat te weten over de Weense geschiedenis. Met  

name de verovering door Russische legers in april 1945 moet diepe sporen  

in de stad hebben getrokken. Maar al ben ik diverse keren in Wenen  

geweest, van dat stukje historie was niets tot me gekomen. In vergelijking 

met andere grootstedelijke verwoestingen zoals Berlijn, Dresden of, heel 

eigentijds, in Oekraïne en Gaza was Wenen er overigens nog genadig 

vanaf gekomen.  

 

Na het adres kwam de geadresseerde aan bod. Wie was “Frau Fanny  

Spr.ngl ?” Al vergelijkend met de rest van het handschrift van de  

afzender kon haar achternaam op minstens drie manieren worden  

geschreven. Helaas leverde een zoektocht in het archief van Wenen niets  

op. Maar dankzij die voornaam reisde ik wel heel de wereld over. Zo 

kwam ik ook op facebookpagina's van volbloed Amerikaansen. Want 

“Fanny” bleek in 1940 bepaald geen exclusief Duitse meisjesnaam.  

 

 Achterkant  

 

De afzender had een Duits klinkende achternaam. Die had bijgedragen aan 

mijn nieuwsgierigheid. Was er misschien sprake van een Duitser of  

Oostenrijker die als bezetter in Amsterdam werkte en zijn liefje in het  

´Duitsche Weenen´ een nieuwsjaarwens had gestuurd?  
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En om zijn goede wil te tonen – dat deed de bezetter in het eerste 

oorlogsjaar immers nog – kinderzegels had gebruikt? Een wat wilde 

gedachte die al gauw te wild bleek. Want het archief van Amsterdam is 

goed doorzoekbaar. Het is wel wat traag en toevallig was Amstelkade 130 

lastig te vinden, maar uiteindelijk bleek het simpel. Dankzij de woning-

cartotheek in de persoonskaarten bleek de heer Carl H. Hülsmann een 

gewone Amsterdammer die in 1914 geboren was. Hij stond te boek als 

kolenhandelaar en econoom, was in 1939 getrouwd met Erika Sprongel, 

geboren in 1915, en was in 1941 vader geworden. Volgens de 

persoonskaart was het huwelijk kennelijk in Duitsland gesloten.  

Wat toen wel vaker voorkwam. Ook een oom van mijn vader had 

 – voor de oorlog, werd er dan altijd bij verteld – enzovoort, enzovoort. 

En tante Ellie was een heel lieve tante. Het is maar dat u het weet.  

 

 Adressant  

Dit inkijkje in het gezin Hülsmann gaf meteen gedeeltelijk antwoord op  

de vraag aan wie de brief gericht was geweest. De afzender,  

E. Hülsmann, was hoogstwaarschijnlijk mevrouw E. Hülsmann, die 

volgens de persoonskaart van zichzelf Erika Sprongel heette. Dan was 

`Sprongel` waarschijnlijk een vernederlandsing van de Oostenrijkse 

familienaam `Sprongl`. Maar of Fanny haar moeder of een zus was, 

bleef onduidelijk.  

De archieven gaven nog een andere aardigheid prijs. Het gezin Hülsmann  

was in juni 1943 verhuisd naar ´Weenen´, meer precies naar de  

Sedlitzkygasse 40 II. Als ik moet kiezen dan denk ik dat Frau Fanny  

Sprongl de moeder van Erika was. Daar werd het gezin uitgebreid met de  

geboorte van een dochter.  

Een echt rooskleurige tijd zal het niet geweest zijn. Want wat doe je  

als Hollandse huisvader met twee kleine kinderen tijdens een oorlog in  

een grote, buitenlandse stad? En de omstandigheden in het naoorlogse  

Wenen waren ook niet bepaald zorgeloos. Net als in Nederland was veel 

op de bon, was de energievoorziening onzeker, deed de straatverlichting 

het niet en was het drinkwater onbetrouwbaar. De Sedlitzkygasse zelf lijkt  

de oorlog overigens goed te zijn doorgekomen. Maar de toestand in het  

vaderland was kennelijk toch zoveel aantrekkelijker, dat het gezin in  

1946 weer terug ging naar good old Amsterdam.  
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 Vragen ?? 

 

Of deze periode uiteindelijk voor het gezin Hülsmann positief of  

negatief heeft uitgepakt, vertelt de envelop ons niet. Maar wel kan er  

een ander lesje uit worden getrokken. Wie niet wil dat zijn gezinsleven  

op straat komt te liggen, moet geen oude enveloppen verkopen. Maar dat  

weet u waarschijnlijk al.  

 

Filatelistisch bezien heeft deze envelop nog niet alles verteld. Want  

ondanks al mijn zoeken, ben ik er nog niet achter wat dat vierkante  

stempeltje met daarin `6` betekende. In het rondstempel `A.c.` is de `A`  

de afkorting voor `Auslandsbriefprüfstelle'. Maar de betekenis van dat  

c’tje heb ik nog niet kunnen achterhalen.  

 

Vreemd is ook dat dit censuurstempel blauw is, want volgens een  

deskundig ogende website had het rood moeten zijn. Alhoewel vermeld 

werd dat een blauw stempelkussen bij drukte ook wel gebruikt werd.  

En volgens een officieel archief was dit censuurstempel in gebruik van juli 

1942 tot februari 1945. Dat is dus zichtbaar onjuist. Tenzij er sprake is van  

een vervalsing of zoiets. Maar wie heeft of had daar nu belang bij? Want  

dit type envelop is voor een beetje filatelist niet veel meer dan oud  

papier. Toch?  

 

 Sluitzegel  

 

Ondanks deze open eindjes besloot ik de envelop te kopen. Zo duur was  

die niet. Bij ontvangst van mijn nieuwste aanwinst bleek deze aan de  

bovenzijde en aan een zijkant open te zijn gesneden of geknipt. Het was  

keurig gedaan, daar niet van, maar viel me toch wat tegen van de  

verkoper. Want in de toelichting stond daarover niets en op de foto´s  

was daarvan niets te zien geweest. Bij navraag had verkoper dat zelf ook  

nog niet gezien – zei hij. Ik heb het erbij gelaten. Want een leuk  

verhaal is ook wat waard.  

 

Arie Kuijvenhoven, augustus 2024 
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Hier vindt u de vaste postzegelbeurzen / ruilmiddagen in de buurt. Hoeft u niet steeds te 

zoeken. Echter wel onder één voorwaarde: Dat u zelf eenmalig de informatie aanlevert. 

 

Maassluis  KONINGSHOF, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis. 

Elke 2e zaterdag van de maand, van 12.00 tot 16.00 uur - Toegang € 1,00 Gratis parkeren. 

Bereikbaar met bus 33 of 126, halte Uiverlaan en met metrolijn B, halte Maassluis West. 

 

Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek  

Bijeenkomsten: meestal op de 4e maandag van de maand vanaf 19:00 uur is de zaal open 

aanvang 20:00uur met kavel- en letterveiling 

Inloop beursmiddagen: 2e zaterdag van de maand van 10.00-15.30 uur. (behalve juli en 

augustus) Deze activiteiten: Buurthuis ‘De Wel” Bongerd 2a in Capelle aan den IJssel. 

En 2 x per jaar is er een grote postzegel/muntenbeurs in mei en november. Deze activiteit  

vindt plaats in sporthal “de Boog”, Krimpenerbosweg 2 in Krimpen a/d IJssel. 

 

Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam   

Bijeenkomsten: elke 3e woensdag v/d maand, van 19:15 – 22:00 uur met veiling en kleine 

verloting in de “Open Hof”, Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam.  

Verder: 4x per jaar een bijeenkomst op de 2e donderdag van de maanden februari /mei/ 

september/ december van 19:30 – 22:00 uur met een veiling en kleine verloting in zaal 

“de Boshoek”, Bospad 3, 3121 CL Schiedam. Tram 21 en 24, halte Bachplein. 

Postzegelruilbeurs elke 2e zaterdag van de maand van 13:00 – 16:00 in de OBS Jan 

Campert, Slauerhofstraat 2, 3202 VV Spijkenisse. Gratis parkeren. Entree € 1,50  

 

Postzegelvereniging De Maasmond 

Bijeenkomsten:elke 4e dinsdag van de maand met december afwijkend met veiling 

Alle activiteiten: ‘De Ontmoetingskerk’, Kon. Wilhelminalaan 1, 3201 CJ, Spijkenisse, 

 

Postzegelvereniging Monster 

Contactavonden: Meestal de 1e donderdagavond van de maanden september t/m juni  

in gebouw OJOS, Choorstraat 95 2681 AR Monster. Toegang en parkeren gratis.  

Activiteiten: veiling, lezing, quiz en verkoop. Om als introducé een contactavond bij te  

willen wonen is vooraf aanmelden nodig. Incidenteel zijn er verzamelruilbeurzen in het 

Westland. Vragen en aanmeldingen: www. postzegelverenigingmonster.nl 

 



 

 

 


